
Rots van mijn bestaan 

Hij die wel wist wat zou gebeuren 

Hij die wel wist hoe het zou gaan 

Hij bad zijn vader om genade 

Of Hij de beurt kon overslaan 

Hij die zijn levenspad omarmde 

Terwijl hij ook zijn angsten had 

Volmaakte mens die werd gevangen 

Een kruis moest dragen door de stad 

 

Als Jezus in zijn laatste dagen  Zo sterk en moedig wil ik gaan 

Zo wil ik heel mijn leven wijden aan de Rots van mijn bestaan 

 

Hij die niet voor zichzelf zou sterven 

Maar voor mij een offer bracht 

Dacht door God te zijn verlaten 

Werd door de mensen omgebracht 

Hij die door vrienden werd verraden 

Hij die beruste in zijn lot 

Hij werd aan het kruis genageld 

Hij had mij lief, de zoon van God 

 

Als Jezus in zijn laatste dagen  Zo sterk en moedig wil ik gaan 

Zo wil ik heel mijn leven wijden aan de Rots van mijn bestaan 

 

Hij kon zichzelf wel redden 

Maar Gods belofte moest vervuld 

Hem passeerde niet de beker  

Die met mijn zonde was gevuld 
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